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Vallen en opstaan - Tuimelen

Het speelgoed zou de motoriek van kinderen 
stimuleren, maar levert meer nog denk ik steeds 
verwondering op dat het figuurtje (letterlijk) niet 
plat te krijgen is, een betoverend stukje speelgoed. 
En pas jaren later besef ik hoe mooi het is dat dit 
aanbevolen wordt voor jonge kinderen, want wat 
eigenlijk een prachtige, speelse, jong geleerde 
levensles denk ik nu. 

Misschien herkennen we het wel, er kan heel wat 
getuimeld worden in een mensenleven. En ja, 
we zijn soms echt wel plat te krijgen, liggen dan 
zwaar neer en lijkt het alsof een opstaan niet meer 
mogelijk is. Helpende handen kunnen dan een 
genadig geschenk zijn, om de innerlijke kracht 
weer aan te boren, of terug te vinden, om even 
te kunnen leunen, even niet alles zelf en alleen te 
hoeven doen of verwerken. Mensen voor elkaar en 
met elkaar zijn belangrijk. Dat je op anderen kunt 
rékenen, dat mensen te vertrouwen zijn, dat wens 
ik natuurlijk alle kinderen in hun opgroeien toe, al 
kan hun basisvertrouwen op veel manieren ook 

schrijnend worden geschonden en dragen ze dat 
hun hele leven met zich mee. 

Vallen. Rainer Maria Rilke heeft het in een van zijn 
gedichten over ‘wij allen vallen’. Leeft de een 
misschien en ogenschijnlijk voor de wind, krijgt de 
ander veel tegenwind en het hard te verduren, 
wij allen vallen, als blaren in de herfst. En eindigt 
zijn gedicht troostvol: “Maar Een is er. Hij vangt dit 
vallen oneindig teder in zijn handen op.” Tussen 
vallen en het gevoel opgevangen te worden kan 
een hele wereld aan ervaring liggen. Wie leert ons 
dit opgevangen worden te vertrouwen? Krijgen we 
dat mee vanuit onze jeugd? Zijn het de mensen in 
onze omgeving die ons dat voorleven, voordoen? 
Kunnen we dat met elkaar leren en leven in de 
kerkgemeenschap? 

Vallen en opstaan. Is dat ongeveer hetzelfde 
als tuimelen? Of moet je eerst echt gevallen zijn 
om te kúnnen opstaan? In deze weken lezen 
we de verhalen over Jezus die een hele passie 

Toen onze eerste opgroeide leerden we welk speelgoed goed was voor haar ontwikkeling. Kleine en grote 
blokken om een toren mee te bouwen, eenvoudige figuren om in een mal te passen, allerlei knuffels en 
figuurtjes om ze allemaal een plek te geven en een verhaal mee te beleven, en ook een tuimelaar, ik wist 
eerst niet eens wat het was. Een tuimelaar kan allerlei vormen aannemen, een diertje, een poppetje. Het 
staat op een stevige (verzwaarde) ondergrond. En iedere keer als je het een duw geeft, tuimelt het wat 
heen en weer, gaat het soms vervaarlijk alle kanten op, maar komt het altijd ook weer terug in positie.

ondergaat. Vanuit zijn basiskracht 
en basisvertrouwen, vanuit 
zijn diepgevoelde band met 
zijn schepper en inspirator, 
vanuit onverstoorbare en 
onverwoestbare liefde vált hij, 
draagt hij het leed en zijn lijden, 
een zwaar kruis is het. De zwaarte 
is te zien in talloze kruiswegstaties, 
zoals die van Jan Toorop, die de 
redactie koos voor het voorblad. 
Het kruis groter dan de mens, 
balancerend op een gebogen 
figuur. Ja, het verhaal eindigt (en 
begint) met weer opstaan, maar 
eerst het vallen. God tuimelt met 
hem mee. 

Irene Pluim

>>

Van de redactie
U heeft het nieuwe kerkblad bijEen in handen. We hopen dat u 
er weer geboeid in leest. Het onderwerp is niet altijd gemakke-
lijk; niet om te ondergaan en niet om te lezen. Op de voorkant 
ziet u een foto van één van de kruiswegstaties van Jan Toorop 
uit de Bernulphuskerk in Oosterbeek. Een foto die ook aansluit 
bij het gekozen thema. De foto is gemaakt door Cathy Otten.

Vallen en opstaan
Elk kerkblad heeft een thema. Als redactie proberen wij bij elk 
thema een gemeentelid of gemeenteleden te vinden die een 
verhaal willen vertellen dat bij dit thema past. We hopen dat 
andere gemeenteleden er iets uithalen voor hun eigen levens-
weg. Het onderwerp ‘Vallen en opstaan’ is geen gemakkelijk 
onderwerp om over te praten. Wij danken Hannie Luiten voor 
de openheid over de moeilijke situatie waarin haar man Anne 
en Hannie samen moeilijke, maar noodzakelijke beslissingen 
moesten nemen. Ook andere bijdragen gaan over dit thema, 
zoals de bijdrage van ds. Irene Pluim.

Nanda Jansen en Rika Gerritsen vragen aandacht voor het 
pastoraat in onze gemeente en hopen dat het onze gezamen-
lijke verantwoordelijkheid wordt.

Jannie van Doorn belicht weer bijzonde-
re dingen uit de samenleving en vertelt 
ons hoe mooi het kan zijn om buddy te 
worden van mensen die hun weg nog 
moeten zoeken in onze maatschappij en 
hen daarbij te helpen.

De liturgie voor de Stille Week en voor 
Pasen staat weer overzichtelijk bij elkaar. 
Wat u zeker niet over het hoofd mag 
zien is de afbeelding van de paasgroe-
tenactie van 2024, gemaakt door een 
gedetineerde vrouw!

We noemen ook de oecumenische 
vespers in de Oude Kerk, op alle zon-
dagavonden in de Veertigdagentijd, 
aanvang 19.00 uur. Wij wensen u veel 
leesplezier en een mooie Veertigdagen-
tijd.

Namens de redactie, Joke Weening
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Van de predikanten
Mijmeringen

Iedere dag opnieuw kan ik genieten 
van de prachtige omgeving waarin 
ik woon. Soms voelt het alsof ik 
in een schilderij wandel, zoals 
afgelopen week. Het was nog heel 
vroeg, onze hond Bibi was al klaar 
voor de start. We liepen tussen de 
berijpte weilanden door, de zon 
kwam op, damp steeg omhoog, het 
licht was betoverend. Een kleine 
stilteretraite van een half uurtje, 
meer heb je soms niet nodig. Van 
hoogwater in de uiterwaarden, tot 
schaatsen op de weilanden, steeds 
toont het ‘buiten’ zich met een 
ander gezicht. 

Nu de Veertigdagentijd begint wil ik 
graag weer een initiatief oppakken 
van een paar jaar geleden: Wandel 
mee! (met de dominee). Als u 
of jij het fijn vindt om een keer al 
wandelend samen gedachten 
te delen, bij te praten of kennis te 
maken: welkom om even contact 
met mij te leggen! We kunnen dan 
een rondje Oude Kerk doen, door 

het bos of door de uiterwaarden 
lopen. Misschien zelfs een rondje 
Mariëndaal of heide. In de ochtend 
om half negen of in overleg op een 
ander tijdstip. In deze tijd voor Pasen 
kunnen we overigens ook samen 
een miniretraite beleven, in alle stilte 
en verwondering. Met én zonder 
Bibi. Laat het graag weten!

Ik moet overigens eerlijk zeggen 
dat de tijd mij bijna door de 
vingers glipt. Alweer februari, 

terwijl het nieuwe jaar voor mijn 
gevoel net begonnen is. Juist dan 
is het misschien extra goed om te 
verlangzamen, te verstillen en vooral 
in het hier en nu te zijn. Voor mij 
persoonlijk best een uitdaging, met 
alle kleine en grotere projecten die 
steeds voorbij komen. 
Trouwens, een kopje koffie op het 
bankje achter de Oude Kerk mag 
ook. 

Tot ziens, Irene Pluim

Van Kerst naar Pasen

Was het vorige nummer een kerstnummer, dit num-
mer is al het paasnummer. Een grote sprong van 
het ene naar het andere feest. In de tijd voor Kerst 
kreeg ik deze tekst toegestuurd:

Het is een lange weg naar een wereld
als veilig huis voor iedereen:
elk mens een eigen plek
en niemand buitengesloten.
Dat is vallen en opstaan,
verlangen en doorgaan.
En merken dat de weg
altijd langer is dan je dacht.
Maar laten we hoop houden!

Een wens uit de kersttijd (van Greet Brokerhof-van 
der Waa), die past bij het thema van dit paasnum-
mer! De afzenders voegden zelf de laatste regel 
toe. Omdat we wel wat hoop kunnen gebruiken bij 
alles wat gebeurt in onze tijd! 

Het geeft mij meteen de gelegenheid om al die 
mensen te bedanken die goede wensen stuurden. 
Een echte verrassing was het om een bingokaart 
terug te krijgen die ik na de kerstnachtdienst had 
uitgedeeld. 

Boven die bingokaart stond (in lijn met het thema 
van de kerstnacht): ‘Onderschat nooit de kracht 
van het kleine’. Op de bingokaart stonden alle-
maal kleine goede daden: zing een lied, wees een 
vriend/in voor een nieuw iemand, open de deur 
voor een ander, glimlach naar vreemdelingen, etc..

De afzender had bingo gehaald! Hoe mooi om te 
ontdekken dat mensen de uitdaging van die kerst-
gedachte zijn aangegaan. Met vallen en opstaan, 
opstaan en doorgaan ‘de kracht van het kleine’ 
leven.

Martine Nijveld
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Trijntje Kornelia Westra-Faber (18 
januari 1936 – 10 december 2023)
Tiny groeide op in een Gronings 
arbeidersgezin op het Hoogeland. Haar 
opvoeding bepaalde haar. Ze koos haar 
eigen weg, met een vriendin werkte ze 
als kamermeisje in hotel Dreijeroord. In 

Oosterbeek ontmoette ze Feike, samen kregen zij Jurjen 
en Agathe. Tiny was vaak druk bezig, streefde naar een 
goed leven. Een slopende migraine zat haar lang dwars, 
de kinderen droegen bij waar zij konden. Na het overlijden 
van Feike was er veel verdriet, ook voelde zij zich gedragen 
door haar hemelse Vader. Met de ontmoeting van Freerk 
Post begon de tweede fase van haar leven. Hij was voor 
haar een geschenk van God. Er kwam meer ontspanning, 
tijd om te genieten. Haar hele leven was Tiny bij de kerk 
betrokken en deed zij vrijwilligerswerk. Haar geloof gaf 
daarin betekenis en eigenwaarde. Bij haar afscheid lazen 
we psalm 23, in haar lange en bewogen leven was de Heer 
haar herder en reisgenoot. (IP)

Riet Bakels (12 december 1933 - 
24 januari 2024)
Op dinsdag 30 januari hebben wij in de 
Vredebergkerk afscheid genomen van 
Riet Bakels. Riet werd 90 jaar, een leven 
in verbondenheid met tweelingzus Gien. 
Begonnen in het liefdevolle gezin met de 

varende kruidenierswinkel vanuit Westervoort. In de dienst 
deelden we de herinneringen aan haar leven vol zorg. Riet 
was eerlijk en recht door zee, deed niet aan grijstinten, zorgen 
deed ze met inzet van alles wat ze was en te geven had, 
vanuit roepingsbesef: vanaf de opleiding in Wolfheze tot het 
diaconessenhuis in Arnhem en ook na haar pensioen. Ze bleef 
resoluut en actief zorgen. Voor mensen, voor kleine kwetsbare 
kinderen, voor dieren. We lazen bijbelteksten en zongen 
liederen waarin het vertrouwen van Riet doorklonk: Heer, u 
kent mij, mag ik bij U komen. Een geloof en vertrouwen dat ze 
leefde en deed. Een kleurrijk mensenkind! We hebben haar 
toevertrouwd aan de God die liefde is. (MN) 

In memoriam
Bewaar in Uw liefde hen die wij hier gedenken

Kerklunch

De eerstvolgende kerklunch 
vindt plaats op 20 februari. 
Voorafgaand hieraan komt Hans 
van der Ros ons iets vertellen en 
laten zien over “4000 jaar historie 
rond de Wolfhezerbeek”. Er zijn 
nog steeds volop sporen in het 
landschap van grafheuvels uit de 
bronstijd, van oude heerwegen, 
het in de 80-jarige oorlog 
verwoeste dorp Wolfheze met 
zijn oude kerk en rondeel, het 
oude jachthuis en de gegraven 
sprengbeken met molens. 
De invloed van bisschoppen, 
graven en adel heeft zijn stempel 
gedrukt op de ontwikkeling rond 
het oude beekdal.

Vanaf 11.00 uur staan de deuren 
van de Vredebergkerk voor u 
open. Aanmelden kan tot 17 
februari.

De maand daarop lunchen we 
op 19 maart. Vanaf 11.45 uur 
heten we u welkom. Aanmelden 
kan tot 16 maart.

In april staat de lunch gepland 
op 16 april. Hieraan vooraf 
houden Henk Lijster en Greet 
Visser een presentatie over de 
Plastic Soup Foundation. In 1997 

ontdekte kapitein Charles Moore 
de plasticsoep. Midden op de 
Grote Oceaan zag hij rond zijn 
schip plastic drijven. Hij ontdekte 
dat er grote eilanden van plastic 
in de oceaan dreven. Een groot 
gevaar, want plastic breekt niet 
af en dobbert dus jarenlang met 
de stroming mee. 

De Plastic Soup Foundation is 
opgericht in 2011 met als doel: 
“iedereen bekend te maken met 
het verschijnsel plasticsoep en 
dat bij de bron te stoppen”.
Welkom vanaf 11.00 uur. Graag 
opgeven voor 13 april bij Rike 
van den Berg (026 3341387 of 
vandenbergrike92@gmail.com). 

Greet van Roest
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UITVAARTVERZORGING

Sinds 1911 verzorgen wij uitvaarten in de regio

Voor meer informatie over onze dienstverlening 
kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen.

Telefoon 026-333 30 29

info@mijnhartuitvaartverzorging.nl   
www.mijnhartuitvaartverzorging.nl

Utrechtseweg 220, 6862 AZ  Oosterbeek (hoofdkantoor)
Kamperdijklaan 6, 6866 BR  Heelsum

Generaal Foulkesweg 50, 6703 BT  Wageningen

24-uurs opbaarkamers in Oosterbeek en Wageningen

Berendsen Schilderwerken biedt o.a. de volgende services:
- Buitenschilderwerk - Binnenschilderwerk
- Beglazing/ glaszetten - Behangen
- Wandafwerking - Houtrot sanering
- Restauratie-werken - Spuitapplicatie
- Periodieke controles 

Strodorpsweg 7, 6861 EN Oosterbeek, Tel. 026 3342520

 info@berendsenschilderwerken.nl

DE IJZERWARENHANDEL

Oosterbeek:
Weverstraat 15,
Tel. 026-333 22 52

Velp:
Hoofdstraat 200
Tel.: 026-361 89 95

Kantoor Oosterbeek | (T) 026 322 96 73 | www.braam.nu

Voor sieraden en reparaties

Con Vogel
Sieraden - atelier

Paul Krugerstraat 46 - 6861 CV Oosterbeek
Tel.: (026) 334 13 21

BEHANG | GORDIJNEN

RAAMDECORATIE

TAPIJT | LAMINAAT

PVC VLOEREN | VINYL

Utrechtseweg 76 | 6862 AN Oosterbeek
Telefoon (026) 33 33 435

E-mail vantuil@colorsathome.nl
www.colorsathome-oosterbeek.nl

Ariese Vastgoed-
onderhoud B.V.
Bij ons kunt u terecht voor 
vakmanschap op gebied van:
•  Binnen- en buitenschilderwerk
•  Restauratie/renovatie en 

reparatie
• Glaszetten
• Behangen (ook vliesbehang)
• Spuitwerkzaamheden
 06 48620382
 info@arieseonderhoud.nl
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Uw advertentie hier? 

Neem contact op met de secretaris 
van de Kerkgroep Beheer

zie p. 19 voor de contactgegevens
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Gemeenteleden aan het woord

Hannie Luiten vertelt wat ‘Vallen en opstaan’ voor haar betekent. 
Wat heeft de meeste energie gekost: het vallen of het opstaan?
Dat is een moeilijke vraag. Het klinkt misschien raar, maar het proces van vallen is voor mij wel moeilijker 
dan het opstaan. Mijn partner Anne en ik verhuisden in 2016 van Eindhoven naar Oosterbeek om dichter 
bij familie nog een tijd mooie dingen te doen, niet alleen met elkaar, maar ook voor de samenleving en 
de wereld waar we onderdeel van zijn. 

Kun je iets meer zeggen over dat 
proces van vallen?
We weten allemaal dat ouder 
worden bij het leven hoort en dat 
er momenten komen van loslaten 
en inleveren. Anne is elektronicus 
en geniet in zijn arbeidzame 
leven van wetenschappelijk 
onderzoek naar nieuwe 
technische ontwikkelingen op 
het gebied van chips e.d. “Na 
mijn pensioen heb ik ook tijd om 
nog enkele vraagstukken verder 
uit te zoeken”, zegt Anne, maar 
op het moment dat de boeken 
zijn uitgepakt, begint het proces 
van “vallen”. 

In de ochtend samen de krant 
lezen wordt steeds moeilijker. 
Ontdekken dat wiskundige 
formules oplossen, lezen, 
schrijven en computeren niet 
meer lukken, is een hard gelag. 
Gedachten en ideeën zijn 
volop aanwezig, maar ondanks 
logopedie wordt verbale 
communicatie een zware 
opgave. Het moeilijkste voor mij 
is te zien dat mijn partner zo snel 
op veel terreinen moet inleveren 
en dat zijn plannen in duigen 
vallen. Het is pijnlijk en verdrietig. 

Hoe lang samen nog thuis 
wonen?
Begin 2023 wordt Parkinsonisme 
met Lewy Body vastgesteld. 
De puzzel wordt gelegd 
en de herkenning van de 
vele symptomen brengt 
duidelijkheid en maakt het 
voor mij gemakkelijker om met 
de situatie om te gaan, ook 
in de communicatie naar de 

buitenwereld. De nachtelijke 
hallucinaties, behorend bij 
Lewy Body, zijn zwaar. Maar er 
zijn deskundige en betrokken 
zorgverleners en veel lieve 
gemeenteleden die mee 
denken.

Afgelopen september moeten 
Anne en ik, samen met de 
parkinsonverpleegkundige, tot 
de conclusie komen dat thuis 
wonen niet meer verantwoord is. 
Enkele weken later is er een crisis 
en verhuist Anne naar Oranje 
Nassau’s Oord. Het voelt op dat 
moment voor mij als een halve 
begrafenis.

God in deze situatie
Op onze laatste decembergroet 
schrijven we: Hopen, vermoeden 
en een weten van de 
overwinning van het Licht. Ik ben 
in mijn leven verschillende keren 
met verlies geconfronteerd. 
Mensen verliezen aan het leven 
en aan de dood en de ervaring 

dat ook je eigen lichaam je 
zomaar in de steek kan laten. 
Maar in die verliesmomenten 
heb ik ervaren dat wat er ook 
gebeurt, God mij vasthoudt. Hoe 
hoog de golven ook zijn, ik zal 
niet verdrinken.

Die eerdere ervaringen maken 
dat ik ook nu niet bang ben voor 
wat komen gaat. 

Vallen en opstaan
Voor mij is het proces van vallen 
zwaar, moeilijk en vooral ook 
verdrietig. Ik heb nog nooit 
zoveel tranen gelaten als in de 
afgelopen paar jaar. Opstaan 
valt mij minder zwaar, want 
ik heb ervaren dat God mij 
vasthoudt, in het verleden, maar 
ook nu Anne en ik niet meer 
samen onder één dak kunnen 
wonen.

Hannie Luiten
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Vallen en opstaan
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Jeugd en Jongeren

Kindernevendienst XXL
Op zondag 4 februari was de eerste kinderneven-
dienst XXL (verder: KND XXL). KND XXL is voor de 
kinderen van groep 6 t/m 8. Ze blijven op een KND 
XXL-zondag de hele dienst in hun eigen ruimte en 
hebben zo de gelegenheid om dieper in een on-
derwerp te duiken. Bij de eerste KND XXL stond (met 
ds. Martine) het onderwerp ‘kerkdienst’ centraal. 
Wat gebeurt daar allemaal en waarom - en wat 
kun jij ermee? 

Omdat de inleverdatum van de kopij vóór deze 
eerste keer lag, kunnen we pas in een volgende 
bijEen vertellen hoe het was. Wellicht met wat foto’s 
erbij! Wel kunnen we nu al de volgende KND XXL 
aankondigen. Die is op zondag 21 april. En gaat 
over de DOOP. De leiding zal dan bij ds. Irene liggen 
samen met Inge en Pia van de kindernevendienst-
leiding.

Met hartelijke groeten van de voorbereidingsgroep, 
Irene, Pia, Inge, Martine

Veertigdagenproject kindernevendienst 
Vanaf zondag 18 februari leven we samen met de 
kinderen toe naar Pasen. Dit jaar kijken we elke 
zondag naar Petrus, een van de discipelen van 
Jezus, en luisteren we naar de verhalen over hem. 
Met vallen en opstaan leert hij Jezus te volgen. In 
de kerk bouwen we een zevenluik met platen over 
Petrus op. 

De kinderen krijgen voorafgaand aan de Veer-
tigdagentijd een kleine versie in een  ‘bouwpak-
ketje’ mee naar huis. Via een  QR-code kunnen ze 
bovendien de bijbehorende verhalen nog eens be-
luisteren. Heb je zo’n pakketje niet gekregen, maar 
wil je dat wel graag? Stap dan even op iemand 
van de kindernevendienstleiding af.

Petra Jonkers

Paasontdekkingsreis op zaterdag 30 maart 
Op zaterdag 30 maart is van 16.00 tot 17.00 uur 
een paasontdekkingsreis voor de jongste kinderen. 
Zij zijn welkom met hun ouders/verzorgers/
grootouders!

Bij de jongste kinderen denken we aan de kinderen 
van de oppasleeftijd en uit de onderbouw, zeg 
maar van 0 tot 9 jaar. Locatie: Vredebergkerk.

Opgeven is niet nodig: loop gewoon binnen en 
doe mee! We gaan op een speelse en creatieve 
manier het paasverhaal ontdekken.

De begeleiding ligt bij Hanneke Monden, Evelyne 
Meynen en ds. Martine Nijveld.

Welkom!

Oppas (0 tot 4 jaar) en kindernevendienst 
(basisschoolleeftijd) tijdens alle morgendiensten 
Tieners: elke zondag welkom en iedere 
twee weken tijdens de kerkdienst 
Tienergespreksgroep.

8

Tekening Veertigdagenproject Bible Basics, NBG
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Pastoraat
De nieuwe koers van het pastoraat: inzet en ontmoeting

Al enkele jaren wordt er in onze gemeente gezocht naar 
modernisering van het pastoraat, maar ook hier heeft ‘corona’ 
voor vertraging gezorgd. Onze gemeente wordt kleiner, de 
kerkenraad wordt kleiner. Het aantal bezoekmedewerkers 
wordt kleiner. Het pastoraat moet dus anders vormgegeven 
worden; niet omdat mensen het niet goed doen, maar omdat 
het meer afgestemd moet zijn op de mogelijkheden en 
behoeftes van deze tijd.

Vroeger werkte het pastoraat vanuit secties, nu hebben we 
twee wijken: noord en zuid. Beide wijken werken als het goed is 
met een ouderling en een coördinator. Voor wijk noord wordt 
er nog gezocht naar een ouderling. De nieuwe coördinator is 
Christien Lensink.

Ander pastoraat vraagt van ons allemaal een andere houding. 
We dragen als gemeente het ‘omzien naar elkaar’ hoog in 
het vaandel. We vormen de gemeente met elkaar en dus is 
pastoraat iets van ons allen. We spreken dan ook van onderling 
pastoraat, in de toekomst uitmondend in doelgroepen 
pastoraat waar mensen met dezelfde leeftijd, zelfde interesses 
of talenten elkaar in het pastoraat versterken.

Gemeentelid zijn vanuit de gedachte: ‘ik ben er voor jou’ 
leidt tot meer aandacht voor elkaar en meer ruimte voor 
ontmoeting. Het is allang niet meer vanzelfsprekend dat alleen 
een predikant op bezoek komt, maar geef wel signalen door 
aan ouderling, predikant of coördinator.

We gaan samen het pastoraat doen; geen afwachtende 
houding meer. Signalen geven of doorgeven, initiatieven 
nemen voor ontmoeting. Tot zover het verhaal dat Nanda en 
Rika graag kwijt willen over verandering in het pastoraat.

Dan praten we nog even over hun ervaringen en wensen.  
Waar is onze gemeente goed in? Rika zegt: “In het meedoen 
als iets georganiseerd wordt, veel mensen helpen bij de 
organisatie en zetten hun schouders eronder”. Nanda zegt: 
“Het zou fijn zijn als we de communicatie met elkaar kunnen 
verbeteren en als er meer initiatieven genomen gaan worden”.

Pastoraat moeten we niet alleen maar zien als iets groots wat 
we aan anderen over moeten laten. Een taak in het pastoraat 
op je nemen, zorgt voor verbinding, verrijking, betrokkenheid. 
En als we het met z’n allen doen, hoeft het geen grote 
belasting te zijn. “Als ik kan zorgen voor kleine dingen, voelt dat 
al als een verrijking”, zegt Rika.

Zelf vind ik het heel fijn als er dingen veranderen waardoor 
ik iets nieuws kan leren. Hier ligt een nieuwe manier van 
gemeentezijn voor ons die we met elkaar gestalte kunnen 
gaan geven. Doet u ook mee? Laten we beginnen met 

kijken en luisteren naar elkaar. Signalen 
worden gegeven en signalen kunnen we 
ontvangen.

Ik wens ons allen een mooie plek in deze 
nieuwe structuur!

Opgetekend door Joke Weening

Contactgegevens vindt u op de site 
en achterin bijEen, maar ook hier 
onder:

Wijk Zuid:
Predikant: ds. Irene Pluim
Ouderling: Nanda Jansen
Coördinator: Rika Gerritsen

Wijk Noord:
Predikant: ds. Martine Nijveld
Ouderling: vacature
Coördinator: Christien Lensink
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Kerk en Samenleving
Buddy’s gezocht

Als kind vertrok ik begin de jaren ’60 met mijn ouders en broertje vanuit een vertrouwd dorp naar 
Luxemburg. We kwamen in een klein gehucht terecht met enkel een paar boerderijen waarvan mijn vader 
er een had gekocht. Voor de toenmalige inwoners waren we vreemden, voor sommigen zelfs indringers en 
wij werden steevast ‘de Hollanders’ genoemd.

Voor ons als kinderen was het 
een grote verandering, maar 
wij pasten ons aan, gingen naar 
school en hadden snel vriendjes. 
Voor mijn moeder was het een 
heel grote verandering. Gelukkig 
was er een lieve buurvrouw die 
mijn moeder veel hielp door 
gesprekjes bij een kop koffie. En 
al gaandeweg werden zij en 
haar man naast goede buren 
ook goede vrienden. Pas veel 
later beseften wij kinderen dat 
deze buurvrouw een buddy voor 
mijn moeder geweest was. 

Integreren in een ander land, 
een andere omgeving gaat 
niet zonder vallen en opstaan. 
Dat is soms best lastig. Ook 
in onze omgeving wonen 
vreemdelingen, mensen die een 
nieuw bestaan proberen op te 
bouwen na gevlucht te zijn voor 
oorlog en geweld. Integreren 
in onze maatschappij valt niet 

altijd mee, vooral als de taal heel 
anders is dan je moedertaal. 
Wat is het dan fijn als er 
medemensen zijn die een stukje 
met je meelopen, je helpen om 
wegwijs te worden in onze soms 
complexe maatschappij. 

In Wolfheze worden 
statushouders en Oekraïense 
gezinnen op het terrein van Pro 

Persona gehuisvest. Voor hen 
zijn we als diaconie dringend op 
zoek naar ‘buddy’s’. Uiteraard 
mag u eerst wat meer informatie 
bij onze voorzitter Hannie 
Nusselder opvragen. Al deze 
gezinnen wens ik een buddy toe 
zoals ooit die buurvrouw er een 
was voor mijn moeder.

Jannie van Doorn

Oefen mee in recht doen

De Veertigdagentijd is van ouds een periode van 
bezinning, sober leven en extra aandacht voor 
de mensen en de wereld om ons heen. Ons leven 
als het ware verbinden met de weg die Jezus is 
gegaan.

In veel culturen maar ook in de meeste 
wereldreligies is vasten een veel voorkomend 
onderdeel. In de Bijbelse Geschriften lezen we op 
allerlei plekken een oproep tot vasten, vaak op 
momenten wanneer het fout gaat of wanneer er 
iets bijzonder gaat gebeuren.

Vier thema’s
a. Door wat laten we ons geestelijk inspireren? Is het 
mogelijk om in die veertigdagen vooral tijd vrij te 

maken voor boeken, films of programma’s die ons 
geestelijk leven verrijken? Zijn we ons bewust van 
zaken die ons geestelijk verontreinigen?

b. Inclusief leven betekent proberen dat te doen 
wat goed is voor jou, voor de ander, wereldwijd, én 
voor de schepping.

c. God in de supermarkt. Lukt het mij om bij het 
boodschappen doen keuzes te maken die de 
levensruimte van andere schepselen (mens, dier en 
plant) recht doen?

d. Genieten van genoeg is niet alleen afzien van 
overmatige consumptie maar bovenal genieten 
van de kleine dingen. En daarmee komen tot een 
meer rechtvaardige en vreedzame wereld. >>

10
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Kledinginzameling voor 
Agnita 

In de vorige bijEen meldden 
wij dat er problemen aan de 
grens met Roemenië zijn. Deze 
zijn helaas nog niet verholpen. 
Achter de schermen wordt heel 
hard gewerkt aan werkbare 
oplossingen, met hopelijk 
resultaat.

In de tussentijd werd wel 
gevraagd wanneer de 
inzameling weer doorgang 
vindt. Bij het verschijnen van 
deze bijEen zijn we weer gestart 
met het inzamelen van kleding. 
Mocht u kleding willen brengen, 
u bent elke donderdagochtend 
welkom in de Vredebergkerk 
tussen 10.00 en 11.30 uur om 
uw kleding te brengen. Schikt 
deze tijd niet, neem dan gerust 
contact op.

Jannie van Doorn (06 44658321)

Duurzame agrarische ontwikkeling door Afro-Colombianen

De ZWO-commissie kiest voor 
het tweede kwartaal van 2024 
voor steun aan het Kerk in Actie 
project: Duurzame agrarische 
ontwikkeling door Afro-
Colombianen in Colombia in 
Latijns-Amerika. 

De Chocó-regio in Colombia 
is één van de armste en 
meest onveilige gebieden van 
Colombia. De bewoners van 
deze regio hebben meestal 
een donkere huidskleur. Zij 
worden in Colombia ernstig 
gediscrimineerd. De regio heeft 
een enorme biodiversiteit, 
maar kampt ook met illegale 
mijnbouw, houtkap en geweld 
van rebellen, paramilitairen 
en drugsmaffia. De lokale 
bevolking zit altijd klem tussen 
deze groepen. Cocomopoca, 
partnerorganisatie van Kerk 
in Actie, helpt inwoners van 
deze regio om via duurzame 
landbouw, met goed bosbeheer, 
hun inkomen te verhogen.

Cocomopoca bevordert in 
46 dorpen de kleinschalige, 
duurzame, landbouwproductie. 
In nauwe samenwerking met 
kerken betrekt Cocomopoca 
ook jongeren hierbij. Kerk in 

Actie ondersteunt de volgende 
activiteiten van Cocomopoca:
• verbeteren van een 

productie-unit voor het 
verwerken van suikerriet;

• bevorderen van kleinschalige 
cacaoproductie en teelt van 
suikerriet met respect voor 
biodiversiteit;

• bevorderen van groenteteelt 
door (vooral) jongeren en 
vrouwen in drie dorpen;

• basistraining voor jongeren 
over duurzaamheid en 
agrarische ontwikkeling, 
waardoor ze actief mee 
gaan doen aan het 
dorpsbestuur. Hierbij wordt 
intensief samengewerkt met 
de lokale kerken.

Wij bevelen dit project warm bij 
u aan, de Afro-Colombianen 
hebben onze hulp meer dan 
nodig!

Samen oefenen stimuleert
De Aswoensdagviering van 14 februari 19.00 uur in 
de Bernulphus samen beleven. Een Sososo-maaltijd 
(soep – soberheid -solidariteit) op 19 februari om 
18.00 uur in de Vredebergkerk met een gesprek 
over de achtergronden van de Vteertigdagentijd 
met inbreng van ds. Irene Pluim. Het aanreiken 
van mogelijkheden (handelingsperspectieven) 
om individueel eigen keuzes te maken om in de 
komende weken te oefenen in goed en recht doen. 
Als werkgroep Groene Kerk nodigen we iedereen, 
die belangstelling heeft, uit om een gezamenlijk 
begin te maken met die periode van veertigdagen. 
Op website en zondagsbrief leest u de actuele 
informatie.

Engelien Heinen en Hannie Luiten
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Diensten en Vieringen
Liturgie in de Goede Week en met Pasen

De Goede Week begint op Palmzondag, 24 maart. Dan 
vieren we in de Vredebergkerk, samen met de kinderen die 
palmpaasstokken zullen maken.

In de verstilde ruimte van de Oude Kerk leven we in de dagen 
voor Pasen toe naar het feest van Opstaan en Opstanding.
Wanneer we als kerk het paasfeest vieren, raken we aan de 
kern van ons geloof. Het feest van de opstanding van Jezus 
mag allereerst een hoopvol feest zijn, we vieren de trouw van 
God aan mensen. Tegelijkertijd gaat er een hele passie aan dit 
feest vooraf. In de drie dagen voor Pasen lopen we mee met 
Jezus, die vanuit zijn roeping de beker van het lijden helemaal 
heeft leeggedronken.

Op Witte Donderdag, 28 maart, vieren we samen de Maaltijd. 
In die Maaltijd en aan het einde daarvan krijgen we een idee 
van de verbinding die Jezus voor ogen heeft. Maar ook de 
eenzaamheid die Jezus overvalt, wanneer hij zich realiseert 
hoe zijn levensverhaal verder zal (af)lopen. We lezen in het 
Johannesevangelie over de voetwassing. Het gaat daar over 
dienstbaarheid, ten dode toe. 

Alles wat over ons geschreven is
Gaat Gij volbrengen deze laatste dagen
Alle geboden worden thans voldragen
Alle beproeving van de wildernis
(Liedboek 556:1)

Op Goede Vrijdag, 29 maart, volgen we Jezus in zijn laatste 
uren. Van verlaten worden, tot bespotting, veroordeling en 
kruisiging. We beseffen dat zijn lijden raakt aan het lijden 
van de wereld, ons eigen lijden. We lezen over deze laatste 
gang van Jezus doorlopend uit het Johannesevangelie. De 
tekstgedeeltes afgewisseld met een ’tegenstem’ en met 
ingetogen liederen. U wordt uitgenodigd om van huis een 
eigen bloem mee te brengen en die aan het einde van de 
liturgie bij het kruis (in het koor) te leggen. We verlaten in stilte 
de kerk.

Op Stille Zaterdag, 30 maart beginnen we in een donkere kerk, 
we zingen, we zijn stil, we bidden. Het grote licht brandt nog 
niet. Niet voordat het paaslicht binnen gedragen wordt. De 
Heer is waarlijk opgestaan! Zingend verwelkomen we het Licht 
en de Hoop die daarmee gegeven is. Licht dat terugkomt, 
hoop die niet sterven wil, vrede die bij ons blijft. In deze nacht 
klinken traditioneel lezingen over schepping, verbond, uittocht 
én opstanding. We denken terug aan onze doop door het 
doopwater aan te raken en zeggen dank aan de Eeuwige, 
Ongeziene, Dichtbije.

(NB: voor het begin van de paaswake op zaterdag is het 
misschien handig om een klein (zak)lampje mee te brengen)

Welkom om de gang door deze liturgie 
mee te maken in deze dagen. 

Pasen
Opstanding. Mysterie. We zingen luid en 
verwonderen ons. Maar er is ook een 
spanningsveld. Opstanding en opstaan, 
daarover lezen in ons hier en nu. We 
leven in een grimmige werkelijkheid. 
Vooruitkijkend naar een nieuwe wereld, 
een nieuw bestaan. Hoe doen we dat? 
Hoe houden we het vol? Het verhaal 
van Pasen mag Hoop brengen, Goede 
Moed, er is Licht, Toekomst. Dat het zo 
mag zijn! We vieren, het is een vieren 
ín de realiteit, maar we vieren! De 
paasmorgendienst vieren we in de 
Vredebergkerk.

Paascyclus in de Opstandingskerk in 
Wolfheze
Ook in de Opstandingskerk zijn in de 
Stille Week en op paasmorgen vieringen. 
Op 28 maart om 19.00 uur, op 29 maart 
om 15.00 uur en de paaswakeviering 
is 30 maart om 20.30 uur. Dit is een 
gezamenlijke viering van de geestelijke 
verzorging van Pro Persona en onze 
gemeente.  Voorgangers zijn Mariette 
van Someren en Joke van de Repe. De 
paasmorgenviering is om 10.30 uur.

De afbeelding op de pagina hiernaast is van 
de paasgroetenactie van 2024. Het is gemaakt 

door een gedetineerde vrouw in de penitentiaire 
inrichting in Zwolle. Het thema is ‘Jezus leeft! Ga 

mee!’ De opstanding van Jezus uit de dood opent 
de weg vanuit het donker naar het licht.
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Bij de Vieringen

Op 25 februari is het Oecumenisch Projectkoor 
betrokken in de viering. We hebben mooie 
liederen uitgezocht die passen bij het verhaal 
over de voetwassing van Petrus (Joh. 13), zoals 
lied 998 uit het liedboek: ‘Je hebt je vrienden 
toen bijeengeroepen’. Een swingend lied van de 
Braziliaanse theoloog-musicus Jaci Maraschin.

Op zondag 3 maart vieren we een ZWO-dienst. 
ZWO staat (zoals velen weten) voor Zending, 
Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking. 
In de jaren ’80 en ’90 kreeg bijna elke kerkelijke 
gemeente een werkgroep ZWO. Wat doet die 
werkgroep nu? En hoe doen we dat samen als 
gemeente? De bijbeltekst die in deze dienst klinkt, 
komt uit één van de laatste hoofdstukken van het 
evangelie naar Matteüs en gaat over ‘niet in de 
steek laten’ en over ‘trouw zijn’. Hoe doen wij dat? 
Aan verschillende van onze vieringen werken 
tegenwoordig muzikale kinderen mee uit onze 
gemeente. Op viool, trombone, fluit of nog weer 
een ander instrument. We zijn er blij mee! Ook deze 
viering wordt door hun muziek versterkt.

Op 10 maart (zondag Laetare: verheugt u!),  delen 
we samen brood en beker. Dit is halverwege de 
Veertigdagentijd. Welkom om mee te vieren in de 
kerk, of thuis verbonden met een stukje brood, wijn 
en/of sap.

Op 17 maart worden Flore van Grootheest, zusje van 
David en Amber Monden, zusje van Wouter en Ines, 
gedoopt. Het wordt een feestelijke viering, die met 
de twee ouderparen, Peter en Josephine en Paul 
en Hanneke wordt voorbereid. Fijn als we de twee 
meisjes in een volle kerk kunnen verwelkomen in de 
geloofsgemeenschap! 

Op 7 april, de zondag na Pasen en nog helemaal 
in de sfeer van dat grote feest, vieren we samen 
met het Oecumenisch Projectkoor. De tijd tussen 
Pasen en Pinksteren heet ook wel de paastijd. Zeven 
weken krijgen we de tijd om te ontdekken wat het 
betekent om te leven als opgestane mensen. Op 
deze zondag start een reeks verhalen over Samuël, 
Saul en David, over mensen die geroepen worden 
om ándere wegen te gaan. 

Op 14 april organiseren we een ‘doe mee!’ viering, 
een soort ‘talentenzondag’. Er zijn veel mensen 
actief betrokken in onze gemeente die iets van hun 
talent, tijd of energie inzetten om de gemeenschap 
draaiende te houden of op te bouwen. Daar zijn 
we blij mee!  Er zijn ook vacatures voor kleinere of 
grotere taken, waar we wat extra aandacht aan 
willen geven.  In de ‘doe mee!’ viering willen we dit 
op een laagdrempelige en creatieve manier doen. 

13



14

Kerkenraad
In december is en belangrijk onderdeel van de vergadering geweest het thema “Veilige Gemeente”.  
Tijdens deze vergadering was Anne Veenstra, onze vertrouwenspersoon aanwezig. Zij heeft verslag gedaan 
van haar werkzaamheden en tips en aanbevelingen gegeven. Hierover vindt u meer onder het kopje 
“Veilige gemeente”.

In januari hebben we “energie en verhuur“ 
geëvalueerd. De energiekosten voor 2024 lijken 
gelukkig gunstiger te zijn dan ze de afgelopen jaren 
waren. Personeelsbeleid, inzet vrijwilligers blijft een 
knelpunt. Voorlopig zal een aanvraag voor huur 
van een van de zalen steeds opnieuw beoordeeld 
worden of dit verantwoord mogelijk is.

Verder zijn we bezig met een vernieuwing van 
het Visiedocument Communicatie. Zodra dit 
vastgesteld is, vindt u dit ook op de website.
Op zondag 7 januari na kerktijd hebben we als 
gemeente de uitkomst van de bijeenkomsten rond 
“Veelkleurig Vieren” besproken. Positief is vooral dat 
er naar elkaar geluisterd wordt, accepteren dat 

je verschillend bent, elkaar de ruimte geeft. Op 8 
februari is tijdens een gemeente-avond het “Onze 
Vader” besproken. 

Tijdens verschillende ochtend- en 
avondbijeenkomsten is onder leiding van een 
van de predikanten de schriftlezing besproken 
voor de eerstvolgende zondag. Hiervoor was veel 
belangstelling.

Zoals het thema dit jaar is “Ga Mee”, blijkt hier ruim 
over mee gedacht te worden, uitgebreid met doe 
mee, sport mee, denk mee, praat mee. Een thema 
dat aanzet tot actie. Blijf meegaan.

Een veilige gemeente

Het is alweer ruim een jaar geleden dat Anne Veenstra onze 
vertrouwenspersoon is geworden. In dit jaar heeft zij een cursus 
gevolgd om haar taak zo goed mogelijk te kunnen vervullen. Deze 
cursus ging vooral over seksueel misbruik, maar ook machtsmisbruik. 
Het zou fijn zijn als er naast Anne een collega vertrouwenspersoon 
zou komen, om samen te kunnen sparren over wat er op je pad 
voorbijkomt.

Ondertussen zoekt Anne 
contact met de verschillende 
kerkgroepen, preventie 
is namelijk de manier om 
problemen zoveel mogelijk 
te voorkomen. Zij is inmiddels 
begonnen bij de kerkgroep 
jeugd. Werving van nieuwe 
mensen, waarbij ook gebruik 
gemaakt zal worden van 
een VOG (verklaring omtrent 
gedrag), proberen we zo nog 
veiliger te maken.

Het hebben van een 
vertrouwenspersoon is geen 
doel op zich. Afgelopen jaar 
heeft niemand zich gemeld 
bij Anne, dat zou je als een 
goed teken kunnen zien. Maar 
vertrouwen hebben om met 

iemand in gesprek te gaan als 
je je niet veilig voelt binnen onze 
gemeente, als er voor jou een 
grens gepasseerd is waarbij 
respect en waardigheid in het 
geding is. Dat is een hele stap 
verder.

In de bijEen en op de 
website vindt u zowel het 
telefoonnummer als het 
e-mailadres van Anne.
Ook vindt u op de website het 
beleid en de gedragscode rond 
veilig gemeente-zijn. 
En mocht u liever het landelijk 
meldpunt benaderen: www.
meldpuntmisbruik.nl 

Jenneke Bal-Oosterbeek, scriba



Opstaan, kerk, en durf voorop te gaan,

en stem, muziek te zijn die wordt verstaan.

Wees een teken van de tijd die komt,

een zee van vrede, alle haat verstomt.

Liedboek 223: deel van vers 3 



www.manonvanlent.nl     06 15 50 03 51 
Sint Bernulphusstraat 13D 6861 GS Oosterbeek 

Zet je huid aan het werk! 

Kom langs  
voor een persoonlijke 
huidmeting + advies 

Ruud Smit Vis & Vis
Weverstraat 25

Oosterbeek
Tel: 026-333 25 17

E-mail: info@visenvis.nl
www.visenvis.nl

Automobielbedrijf 
G. Westerhof

Jacobaweg 30
6862 HG Oosterbeek
Tel.: 026 - 333 22 27

Lebretweg 53 6861 ZZ Oosterbeek 
T: 026 334 20 37

E: vragen@autohooijer.nl

Verkoop van nieuwe en 
gebruikte auto’s, alle 
merken
Verzorging van totaal 
onderhoud van uw auto

Uw partner voor
verduurzaming

www.cornelissenbv.nl
026 - 44 33 644

AARDAPPELEN 
GROENTEN & FRUIT
FRUITMANDEN
SPECIALITEITEN
ALLE GESNEDEN EN 
PANKLARE GROENTEN 
EN RAUWKOST

Richard van 
de Weerd
Weverstraat 21

Tel. : 026-333 48 90
Oosterbeek

W. Klaassen & Zn. B.V. Benedendorpsweg 121, 6862WE Oosterbeek 
026-333 54 41 www.w-klaassen.com

TUINONTWERP - AANLEG 
ONDERHOUD - BESTRATING

DEALER SERVICE DEALER

026 334 1047 www.libris.nl/meijerensiegers

Meer informatie? Ga naar www.dudokstudios.nl

 www.oudekerkoosterbeek.nl

Stichting Vrienden 
Oude Kerk 

- WORD VRIEND -

mobiel 0611 223759
vast 026 8811166
Weverstraat 134

6862 DT Oosterbeek
info@wandelhoveniers.nl
www.wandelhoveniers.nl
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Agenda
Datum Tijd Waar Wat Informatie
elke 
donderdag

10.00 – 
12.00 

Vredebergkerk Inloophuis, kerkcafé voor ontmoeting en 
een luisterend oor

Greet Meijer

maandag 
t/m vrijdag

09.00 – 
18.00

Vredebergkerk
zij-ingang

Stiltekapel

iedere 1e 
dinsdag 

20.00 Wisselend per 
keer

Gesprekskring 30+ Hanneke Monden-
Oosterveld

19 febr. 18.00 Vredebergkerk Sososo-maaltijd (soep – soberheid - 
solidariteit

Engelien Heinen 

19 febr. 20.00 Vredebergkerk Leerhuis. De mens, beeld en gelijkenis. 
Inleider: prof. dr. Marcel Poorthuis

mw. R.M.C. Enklaar-
Cooymans

20 febr. 11.00 Vredebergkerk Kerklunch. Hans van der Ros vertelt over 
historie Wolfhezerbeek

Greet van Roest

25 febr. 16.00 Remonstrantse 
kerk

Thee met Thema. Leonard Cohen: over 
zijn leven en liederen. 
Inleider: Frank Kazenbrood

Frederique 
Roelofsen

2 maart 10.30 PDC De 
Herberg

Wandel- en concertarrangement Nelise Westeneng

4 maart 20.00 Vredebergkerk Leerhuis. Gods namen. Inleider: dhr. P.D. 
Wolthaus

mw. R.M.C. Enklaar-
Cooymans

5 maart 15.00 en 
20.00

Vredebergkerk Lees mee. Over de tekst op de 
eerstvolgende zondag

Irene Pluim

19 maart 11.45 Vredebergkerk Kerklunch Greet van Roest
24 maart 16.00 Vredebergkerk Thee met Thema. Botsende visies op de 

democratie. 
Inleider: James Kennedy

Leen van Doorn

30 maart 16.00 Vredebergkerk Paasontdekkingsreis jongste kinderen Hanneke Monden
4 april 10.00 Vredebergkerk KND XXL Irene Pluim
9 april 15.00 en 

20.00
Vredebergkerk Lees mee. Over de tekst op de 

eerstvolgende zondag
Irene Pluim

16 april 11.00 Vredebergkerk Kerklunch. Henk Lijster en  Greet Visser 
over  Plastic Soup Foundation 

Greet van Roest

21 april 16.00 Oude Kerk Thee met Thema. Duitse vrouwen in verzet 
tegen het naziregime. 
Inleider: Aad van Tilburg

Hannie Nusselder

Veertigdagenvespers 2024
Dit jaar mogen we opnieuw met elkaar op weg 
gaan naar Pasen met de veertigdagenvespers in de 
Oude Kerk. 

Het thema is ‘Met vallen en opstaan’. 
We gaan met zes lezingen – ons aangereikt door 
Andries Govaert - een weg afleggen door de 
Veertigdagentijd. Een weg waarin we nadenken 
over ons eigen leven aan de hand van momenten 
en keuzen die de bijbel ons aanreikt. Een weg die 
ons uiteindelijk naar het licht van Pasen zal voeren. 

We kiezen een pad, ontmoeten anderen waar we 
soms wel soms niet oog voor hebben. We ervaren 
zelf worsteling en smaad. Maar we moeten vooruit! 
In het spoor van Jezus. Het lijden krijgt betekenis. 
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Rondom de kerkdiensten Autodienst
In de zondagsbrief kunt u 
lezen wie er dienst heeft op 
de betreffende zondag.

Veelkleurig Vieren

“De Kerkgroep Diensten en Vieringen stelt zich als doel om 
verschillende vormen van vieren te faciliteren en te ontwikkelen zodat 
de omgang met God, gemeenschap en inzet voor mens en wereld 
levend blijft. Zij zorgt ervoor dat diensten worden ontwikkeld die 
eigentijds zijn, die hun bedding vinden in de eeuwenlange traditie en 
dienend zijn aan de diversiteit van onze gemeente”. (Citaat uit het 
beleidsplan.)

En dan moet je eerst 
onderzoeken hoe beleven 
gemeenteleden de zondagse 
eredienst. En dat was de 
kernvraag van de werkgroep 
‘Veelkleurig Vieren’ aan 
gemeenteleden op twee 
avonden afgelopen voorjaar. De 
uitkomsten van deze avonden 
zijn in december besproken met 
de kerkenraad en op 7 januari 
na de dienst met de gemeente. 
Enkele punten uit dit verslag.

Over het algemeen is er 
tevredenheid over de gang van 
zaken in de zondagse eredienst. 
Echter, gemeenteleden beleven 
onderdelen van de eredienst 

gemeenteleden en met gasten is 
waardevol. Hoe verschillend we 
ook zijn, samen vormen wij onze 
kerkelijke gemeente. 

Als Kerkgroep proberen we met 
dit verslag in de hand aan het 
werk te gaan met veelkleurig 
vieren. Een van de eerste acties 
zal zijn een werkgroepje samen 
te stellen dat aan de slag gaat 
met ‘Anders Vieren’.

Jannie van Doorn

heel verschillend. Rondom 
muziek lopen de verlangens heel 
erg uiteen en ten aanzien van 
de overdenking zijn de behoeftes 
verschillend.

Communicatie naar de 
gemeente blijft belangrijk vooral 
als nieuwe vormen binnen 
de eredienst geïntroduceerd 
worden. De uitnodiging om 
actief mee te doen met de 
voorbereiding bij enkele 
kerkdiensten krijgt nu al vorm 
door de bijeenkomsten rondom 
‘Lees mee’. 

Ontmoetingen na de dienst 
tijdens het koffie drinken met 

Collecte paasmorgen 31 maart: Kansarme jongeren opleiden in Colombia

In het noorden van Colombia komen steeds meer toeristen naar de Caraïbische kust. Kansarme 
jongeren, die op zoek zijn naar werk, kunnen in hun eigen omgeving leren hoe ze aantrekkelijke en 
gezonde maaltijden kunnen koken, onder andere in een rijdende kookschool.

De jongeren komen uit de armste lagen van de 
bevolking aan de noordkust, dicht bij de grens met 
Venezuela. De meesten zijn inheems of afkomstig 
uit Venezuela. Ieder jaar worden 80 jongeren 
opgeleid voor werk in hotels, restaurants of 
foodtrucks. Ze leren bakken of koken met gezonde 
lokale voeding en maken kennis met vegetarisch 
en veganistisch koken. 

Jongeren die een eigen bedrijf willen starten 
krijgen advies over hun bedrijfsplan en een mentor 
uit de horecasector. Leerlingen volgen cursussen 
waarvoor ze deelcertificaten behalen. De totale 
opleiding duurt drie tot zeven maanden en wordt 
afgesloten met een erkend diploma.
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Info Protestantse Gemeente Oosterbeek - Wolfheze 
Adressen kerkgebouwen
Oude Kerk  
Benedendorpsweg 134 

Vredebergkerk 
Van Toulon van der Koogweg 3 
026 3333415

Het Schild  
Wolfhezerweg 101

Kerkblad bijEen:
Komend nummer loopt van 
25 april 2024 t/m 27 juni 2024.

Inleveren kopij uiterlijk 10 april 
2024 om 20.00 uur: kerkblad@
pkn-oosterbeek-wolfheze.nl

N.B. De redactie behoudt zich 
het recht voor lange stukken in 
te korten

Zondagsbrief: 
kopij inleveren elke donderdag 
tot 9.00 uur: zondagsbrief@
pkn-oosterbeek-wolfheze.nl

Beamergroep: 
beamer@pkn-oosterbeek- 
wolfheze.nl

Bijdrage bijEen:  
NL38 RABO 0373 7266 94   
Prot. Gemeente Oosterbeek-
Wolfheze Kerkblad

Drukker Editoo

Ds. Irene Pluim                  026 8441279
               woensdag vrije dag
Werkgebied ten zuiden van de Utrechtseweg
 en adressen buiten Wolfheze en Oosterbeek 
Adres Benedendorpsweg 136, 6862 WP Oosterbeek
 ds.irenepluim@pkn-oosterbeek-wolfheze.nl

Ds. Martine Nijveld  06 16733742 
 woensdag vrije dag                                    
Werkgebied ten noorden van de Utrechtseweg en Wolfheze
Adres Prins Hendrikstraat 11, 6862 GX Oosterbeek
 ds.martinenijveld@pkn-oosterbeek-wolfheze.nl

Kerkelijk Bureau  van Toulon van der Koogweg 3
 6862 EB Oosterbeek 026 3333094
Openingstijd donderdag 10.00 – 11.30 uur 
Postadres postbus 26, 6860 AA Oosterbeek
 kerk.bureau@pkn-oosterbeek-wolfheze.nl
Kerkenraad
Voorzitters mw. Cathrien Batterink 06 23196159   
 dhr. Pieter Stolwijk  06 23460068
Scriba mw. Jenneke Bal-Oosterbeek 06 25037321
 scriba@pkn-oosterbeek-wolfheze.nl           
Kerkgroep Beheer
Voorzitter a.i. dhr. Hans van der Ros 026 3391722
Secretaris mw. Heleen Wiersema-Groenveld   06 27318964
 kerkrentmeester.secretaris@pkn-oosterbeek-wolfheze.nl 
NL60 RABO 0373 7266 86 CvK Prot. Gemeente Oosterbeek-Wolfheze
Kerkgroep Diaconaat
Voorzitter mw. Hannie Nusselder 026 3342296
 diaconie.voorzitter@pkn-oosterbeek-wolfheze.nl  
Secretaris dhr. Gerard Groot Zwaaftink 026 7370410
 diaconie@pkn-oosterbeek-wolfheze.nl 
NL87 INGB 0004 9753 30 Diaconie Prot. Gemeente Oosterbeek-Wolfheze
ZWO (Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking)
Voorzitter dhr. Gerard Batterink     06 42356712
 zwo@pkn-oosterbeek-wolfheze.nl 
NL87 INGB 0004 9753 30 Diaconie Prot. Gemeente Oosterbeek-Wolfheze, m.v.v. ZWO
Kerkgroep Communicatie
Coördinator mw. Andrea Gnoth 06 40004144
 communicatie@pkn-oosterbeek-wolfheze.nl                          
Kerkgroep Diensten en Vieringen 
Coördinator vacature 
 diensten-vieringen@pkn-oosterbeek-wolfheze.nl                                
Kerkgroep Jeugd
Contactpersoon   vacature 
                                 jeugdwerk@pkn-oosterbeek-wolfheze.nl
Kerkgroep Pastoraat
Secretaris               mw. Nanda Jansen 06 13874349
                               pastoraat@pkn-oosterbeek-wolfheze.nl
Vertrouwenspersoon Veilige Gemeente
 mw. Anne Veenstra                                  06 42803204 

De redactie doet zijn uiterste best 
om van alle teksten en foto’s de 
rechthebbende te achterhalen. 
Hebt u toch nog vragen, laat het de 
redactie weten.

 anneveenstra.vertrouwenspersoon@pkn-oosterbeek-wolfheze.nl



Zondag 18 februari 2024, eerste zondag in de Veertigdagentijd
Vredebergkerk 10.00 uur* ds. A.M. Roest, Leeuwarden
Ouder Kerk 19.00 uur* oecumenische vesper
Zondag 25 februari 2024, tweede zondag in de Veertigdagentijd
Vredebergkerk 10.00 uur* ds. I.M. Pluim
Oude Kerk 19.00 uur* oecumenische versper
Zondag 3 maart 2024, derde zondag in de Veertigdagentijd
Vredebergkerk 10.00 uur* ds. M.E. Nijveld, ZWO-dienst
Oude Kerk 19.00 uur* oecumenische vesper
Het Schild 19.00 uur ds. M. de Jong, Doorwerth
Zondag 10 maart 2023, vierde zondag in de Veertigdagentijd
Vredebergkerk 10.00 uur* ds. I.M. Pluim, Avondmaal
IOude Kerk 19.00 uur* oecumenische vesper
Zondag 17 maart 2024, vijfde zondag in de Veertigdagentijd
Vredebergkerk 10.00 uur* ds. I.M. Pluim
Oude Kerk 19.00 uur* oecumenische vesper
Zondag 24 maart 2024, Palmzondag
Vredebergkerk 10.00 uur* ds. M.E. Nijveld, doopdienst
Oude Kerk 19.00 uur* oecumenische vesper
Witte Donderdag 28 maart 2024
Oude Kerk 19.30 uur* ds. M.E. Nijveld en ds. I.M. Pluim,
  Avondmaal
Goede Vrijdag 29 maart 2024
Oude Kerk 19.30 uur* ds. M.E. Nijveld en ds. I.M. Pluim
Stille Zaterdag 30 maart 2024, paaswake
Oude Kerk 21.30 uur* ds. M.E. Nijveld en ds. I.M. Pluim
Opstandingskerk 20.30 uur mw. M. van Someren en 
  mw. J. van de Repe,
  gezamenlijke viering
Zondag 31 maart 2024, Pasen
Vredebergkerk 10.00 uur* ds. I.M. Pluim
Zondag 7 april 2024
Vredebergkerk 10.00 uur* ds. M.E. Nijveld, 
  m.m.v het projectkoor
Het Schild 19.00 uur dhr. A. van Laar
Zondag 14 april 2024
Vredebergkerk 10.00 uur* ds. I.M. Pluim
Zondag 21 april 2024
Vredebergkerk 10.00 uur* ds. J.A.D. van der Boon
Zondag 28 april 2024
Vredebergkerk 10.00 uur* ds. M.E. Nijveld

Overzicht van de kerkdiensten 

Andere diensten/vieringen 
Opstandingskerk: zondagmorgen om 
10.30 uur (Pro Persona)
De Sonnenberg: elke eerste donder-
dag van de maand om 18.30 uur. Op 
7 maart is er Avondmaal
Bernulphuskerk: elke woensdag om 
19.00 uur oecumenisch avondgebed 
(Raad van Kerken)
Remonstrantse Kerk: elke vrijdagmid-
dag van 12.00 - 12.20 uur Coventry-
gebed (Raad van Kerken)

De met een * aangegeven 
dienst wordt uitgezonden via de 
kerktelefoon; en via internet:  
www.kerkomroep.nl, zoek op 
plaatsnaam Oosterbeek – 
Vredebergkerk / Oude Kerk

www.pkn-oosterbeek.wolfheze.nl

Een volle kerk met Kerst

Tineke de Rijk stopt als ambtsdrager

De herbergier op Kerstochtend


